HET DEBAT. Moet fastfood rond
scholen verboden worden? Dit is
jullie mening

Een op de vier kleuters en scholieren in Vlaanderen kampt met
overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van de CLB’s. Het probleem stelt zich
vooral in steden. Minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) vindt
het daarom belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd gezonde
gewoontes ontwikkelen. Vlaams Parlementslid Tina Van Havere
(Vooruit) wil zelfs dat gemeenten nieuwe fastfoodzaken rond scholen

zouden verbieden. Eerder lieten we enkele experts en politici aan het
woord. Nuis het de beurt aan onze lezers.
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Mario Van Berendrecht: “Fastfoodrestaurants in de buurt van scholen moeten
absoluut verboden worden en eigenlijk zoveel mogelijk geweerd uit de
maatschappij. De gezondheidsimpact en dus ook de kost op onze sociale
zekerheid is nauwelijks te overzien.”

Lars Vandenberge: “Vroeger kochten mijn ouders een brood en kreeg ik
iedere dag 4 boterhammen mee naar school. Nu staan de leerlingen rond de
middag aan te schuiven aan de broodjesbars, frituren en kebabzaken, maar
ook aan de Aldi, Lidl enz. En dan klagen de ouders dat kinderen te veel geld
kosten. Een verbod zou trouwens niks oplossen. Ze vinden wel een andere
winkel.”

Esmée Gersemeuter: “Mijn kinderen studeren en vooral tijdens de examens
eten zij heel veel tussendoortjes. Ik koop tomaatjes, druiven, bananen, noten,
chips, slaatjes, enz. Ook zet ik bij het avondeten alleen plat water op tafel. Ze
hebben 2 & 3 trainingen per week en ieder weekend wedstrijden en dit al jaren.
Ze zijn allebei slank, sportief en gezond. Zet je kind op sport en stop je koelkast
vol met gezonde snacks.”

Theo Dereu: “Wat een onzinnig voorstel. Geef je kind fatsoenlijke voeding mee
dat het graag lust. De meeste ouders hebben avondeten voorzien dus fastfood
aan de school is iets voor rebelletjes die evengoed naar een winkel in de buurt
gaan om ongezonde snacks te kopen. Gaan we die ook sluiten? Niet dat het
altijd werkt, maar met een fatsoenlijke opvoeding kom je toch al heel ver.”

Sandra Colpaert T,

Wat versta je onder fastfood. Frituur, kebab . Maar een bakker verkoopt koffiekoeken.., de
supermarkten verkopen chips en cola . En dat allemaal verbieden aan de scholen dat wordt
een moeilijke zaak. Zorg dat de kinderen hun boterhammen mee naar school hebben en

tijdens de middag niet buiten kunnen. En wat er na schooltijd gebeurt is de ouders htn
probleem.



